Beste nieuwsbrieflezer,

Als we deze eerste nieuwsbrief vanuit Costa Rica schrijven, schijnt de zon fel tegen de blauwe lucht. In de
tuin zingen prachtige vogels hun mooiste lied tussen de kleurrijke bloemen. Het is warm, maar inmiddels
weten we dat het vanmiddag zal regenen en dat het dus weer lekker afkoelt. Costa Rica is een prachtig
land met aardige mensen. Maar ook een land met een andere kant. Daklozen langs de kant van de weg,
bedelende viuchtelingen lopend tussen de eindeloze stroom aan auto’s en sloppenwijken naast grote en
luxe winkelcentra. Als Nederlanders zijn we zo’n groot contrast tussen arm en rijk niet gewend.

We nemen je deze nieuwsbrief graag mee in onze eerste weken in Costa Rica. Ook blikken we terug op
onze uitzenddienst en op onze reis naar Costa Rica.

Hartelijke groet, Herman, Anneloes, Ralf en Julia

Na een fijne zomer in Nederland waarin we veel familie en vrienden hebben gezien, vindt op 1 september
de uitzenddienst in de Hervormde kerk van Herwijnen plaats. We kijken terug op een prachtige dienst
waarin Herman ook werd bevestigd tot predikant met een bijzondere opdracht. Dominee Rozenboom
preekte over Jesaja 55 vers 1-13. God is degene die Zijn Woord de wereld inzendt. Zijn gemeente mag en
moet met dat Woord de wereld in. In het geloof en vertrouwen dat God Zijn Woord terug laat komen. Ons
onderdeel weten van Zijn Kringloop van het Woord is bemoedigend!

De twee weken die volgden waren gevuld met koffers inpakken, spullen naar de opslag brengen, voor de
laatste keer (voorlopig) kroketten eten, afscheid nemen van familie en vrienden en genieten van de unieke
dingen die Nederland te bieden heeft. Op 17 september stapten we 's morgens vroeg in de auto op weg
naar Schiphol. Op het viiegveld blijkt het ticket van Julia niet te kloppen. Onze reis begint chaotisch.
Medewerkers van Schiphol bellen stad en land af, maar ze kunnen het ticket niet meer wijzigen. Een half
uur voor vertrek besluiten we een nieuw ticket te kopen voor Julia. Het vliegtuig zal op ons wachten, wordt
ons beloofd. Met veel ren en vliegwerk weten we vijf minuten na het geplande vertrek het vliegtuig alsnog
te halen. Een hele opluchting!
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Herman werd bevestigd tot predikant. Uitschrijven uit Nederland! Net op het nippertje het vliegtuig gehaald.

Uiteindelijk kwamen we na een lange, maar verder voorspoedige reis aan in San Jose. De warme en klamme
lucht kwam ons al tegemoet toen we uit het vliegtuig stapten. Moe van de reis, met twee kinderen op onze
arm en een boel handbagage kwamen we aan bij de douane waar tientallen mensen al in de rij stonden.
Onze eerste kennismaking met de vriendelijkheid van de tico’s (naam van inwoner van Costa Rica) volgt:
speciaal voor gezinnen met jonge kinderen wordt er een speciale balie geopend. Nadat de paspoorten waren
gecontroleerd, konden we vrij rap doorlopen.

Het was nog even zoeken naar onze bagage, en één stuk was niet aangekomen, maar een uurtje later
konden we doorlopen naar buiten waar we werden opgewacht door John Lindhout (regiocodrdinator GZB),
Ivan Oreamuno, (rector ESEPA) en Juan Carlos Morales (medewerker Iglesia al Servicio ESEPA). Na een rit
door het drukke en regenachtige San José kwamen we aan in ons tijdelijk huis. We werden hartelijk
ontvangen door de verhuurders, die boven ons wonen, en ook waren er wat boodschappen gedaan door
John. We waren inmiddels allemaal erg moe dus besloten niet veel later naar bed te gaan.

Ons leven in Costa Rica

Terwijl we deze nieuwsbrief schrijven, zijn we ruim vier weken in Costa Rica. De eerste dagen is alles
vreemd en bijzonder, maar onze wereld wordt steeds groter en we vinden steeds meer onze weg. Ook
hebben we kennis gemaakt bij ons toekomstig werk: seminarie ESEPA en Fundacion Génesis. Daarnaast
Zijn de eerste stappen gezet in het aanvragen van ons werkvisum en hebben we een auto gekocht.

Langs de kant van de weg zien we kleine sloppenwijken en bedelaars, in de parken kom je overal zwervers
tegen, langs de snelweg zien we migranten, op weg naar hun Beloofde Land, de Verenigde Staten, maar nu
nog bedelend en verfomfaaid. Ook uit de verhalen is het ons inmiddels wel duidelijk geworden dat er grote
diaconale nood is in dit land en een grote roeping voor kerken. We hopen daar de komende jaren een Klein
steentje aan bij te mogen dragen.

Inmiddels is Ralf gestart met school, een grote stap voor ons allemaal. Ralf en Julia gaan naar de ‘preschool’
en kinderopvang op hetzelfde terrein als onze taalschool. Het is een tweetalige school, dus dat betekent dat
zij zowel in het Spaans als in het Engels les krijgen. We vinden het best bijzonder dat zij straks drie talen
vloeiend zullen spreken.

Voor ons breekt er ook een leuke en spannende tijd aan; we gaan Spaans leren! We starten met een zes
weekse intensieve cursus, waarna we in het nieuwe jaar aansluiten bij een taalcursus die zal duren totdat we
de taal goed onder de knie hebben, maar we hopen binnen een jaar toch wel zover te zijn.

De afgelopen weken, en misschien wel maanden, voelen vreemd aan. We kijken uit naar het moment dat we
als gezin weer een fijn nieuw ritme hebben gevonden en dat we ons thuis gaan voelen in het land dat nu nog
vreemd is. Maar als we iets geleerd hebben in de afgelopen jaren, is het wel dat we ons gedragen weten
door onze hemelse Vader. Hij is erbij.

Ook weten we ons gedragen door de betrokkenheid bij de uitzending. We willen je danken voor jouw gebed,
steun, kaarten, brieven en cadeautjes. Overweldigend en heel bijzonder om mee te maken. Bedankt!
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